
‘Ik heb een reuzehonger’, 
zei Tommie. 

‘Ik heb zin in de grootste, de hoogste 
boterham ter wereld.’



Hij liep naar de kast en pakte
wat knapperig zevengranenbrood, 

een grote pot chocopasta 
 en een klein 
 potje mosterd,

          Hij liep naar 
de koelkast en pakte een blok 

Zwitserse gatenkaas,  

een vette 
worst en een paar 

sneetjes ham,  

 een doos hagelslag
en een zak rozijnen,

drie potten 
frambozenjam, 

wat smeuïge pindakaas 
 en een lepel zoete honing. 

‘Maar ik ben nog lang niet klaar’, zei Tommie.



een grote pot chocopasta 
 en een klein 
 potje mosterd,

          Hij liep naar 
de koelkast en pakte een blok 

Zwitserse gatenkaas,  

een vette 
worst en een paar 

sneetjes ham,  een kom 
sappige tomaten,
      krokante blaadjes sla,

vijf geraspte wortelen, sardientjes in een schaal, 

drie olijven, twee hardgekookte eitjes, 

een toefje peterselie 
     en natuurlijk,
     de boter.

 een doos hagelslag
en een zak rozijnen,

wat smeuïge pindakaas 
 en een lepel zoete honing. 



‘Die boterham ziet er 
verrukkelijk uit’, zei mam.

‘Klopt’, zei Tommie. 
En hij likte een klodder chocopasta 

van zijn vinger.

‘Maar ik ben nog lang niet klaar.’



‘Maar ik ben nog lang niet klaar.’


