






De zon schijnt zo hevig 
dat het warm is.
Dan zal ik mezelf maar 
een warme kleur geven, 
zegt Meneer Papier.
Hij schildert twee 
rode blozende wangen.



Nu nog een fris truitje!
Hij knipt ook een broek,
terwijl de vogel zingt en zingt.
Poes kruipt in de appelboom.



Meneer Papier is moe van steeds 
weer met de stok te gooien.

Ik zal een paar 
vlinders voor je 
knippen, zegt hij.
De hond rent achter 
de vlinders aan.









Dan gaat hij aan de slag.



Hij knipt een emmer, 
een zeem, een borstel 
en begint te poetsen 
en te boenen. 
Tot alles net zo blinkt 
als de glinstering buiten.





Meneer Papier zit op zijn knieën voor het huis, 
uit een groot blad knipt hij een hamer, 
spijkers, een zaag en planken.
Eerst tekent hij een plan, dan begint hij 
te timmeren en te zagen.







Meneer Papier haalt 
een groot blad uit zijn 
zak en vouwt het open.

Hij zit op zijn knieën 
voor het papier en 
tekent de ogen die 
hij zo mooi vond.



Hij tekent haar mond en 
haar neus, haar haren, 
haar kin, haar hals.
Hij tekent haar schouders, 
haar armen, hij tekent 
haar hele lijf.

Hij knipt haar uit.
En daar staat ze. 
De wind is gaan liggen.
Dag, zegt 
Meneer Papier.





Maar ik hou van je, 
roept Meneer Papier.
Hij zit op een bank 
in het park.
De zon, het gras, 
de bomen, de wind 
en ginder de vijver.


