Vertaald door Alicja Gescinska

Jij en de Dood

Elisabeth Helland Larsen
& Marine Schneider

Lannoo



Ik ben de Dood.
Zoals het

Leven leven is

ben ik de dood.









Ik bezoek

kleine dieren met een zachte pels
en grote dieren met een lange snuit
of scherpe tanden.






Ik kan langskomen

nog voor de vogels ontwaken
of nadat de zon

over de hemel is gegleden.



Ik kan verschijnen

in de zwevende nevel

die boven de zee hangt,

of in een straaltje maanlicht.






Sommigen branden kaarsen
wanneer ze me zien naderen.
Anderen sluiten de gordijnen
in de hoop dat ik voorbijga.









Soms moet ik

iets harder kloppen

op deuren

die niemand openen wil.

Maar voor mij
kan niemand zich verbergen.





