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Ik ben het Leven.
Zoals de Dood de dood is,
ben ik het leven.

Ik ben het
die alles
doet bewegen.
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Ik plant zaadjes

en geef water aan

al wat groeit.
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Ik ben aanwezig in al wat ademt,
en in alle wezens met een
hart dat zijn eigen ritme schept.

Een hart dat van
angst kan kloppen
of vol is van geluk.

Een hart dat nood
heeft aan liefde
om liefde te kunnen geven.







Misschien ontmoeten we elkaar

als een voorbijgaande zucht
of voor een eeuwigheid.







Ik vlieg naast insecten o,
die niet langer leven 5‘%
dan een enkel uur.



Ik zwem met schildpadden
die tweehonderd jaar oud
kunnen worden.









