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Ik ben Roos en ik ben boos!
Roze past niet bij mij.

Roze is voor tutjes

die houden van prinsessen

of van paarden,

niet van knappe ridders met scherpe zwaarden.

Roze is voor meisjes
die dromen van een fee.
Ik ben stoer en doe aan al dat flauwe gegiechel niet mee.




Ik krijg heel graag cadeaus,
maar zijn ze roze,

dan is dat pech.

Ook al zijn ze leuk,

ze moeten weg.

Beertje, je bent me te flauw.
Je had kunnen blijven,
als je groen was, rood of blauw.
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Mijn kleurpotloden kreeg ik

toen ik jarig was.

Ik maakte al honderd tekeningen.
Ben de beste van de Klas.
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Maar waar is nu toch mijn slijper?

Al mijn punten zijn zo bot.
Het blauwe potlood is een stompje

en het rode is kapot.
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Voor Linde.

Schater, schreeuw!
Schrik en smelt.

Wij supporters, jij de held.

- Floortje
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