
‘En Monika,’ zegt Kareltje,
‘want Monika is mijn vriendin.’
‘Goed idee, ga haar maar halen.’
Monika pakt alles in.



Monika wil ook een wortel. 
Karel vraagt: ‘Wordt deze trein
door de locomotief getrokken
of geduwd, wat zou het zijn?’



Papa zegt: ‘Ga zelf maar kijken.’
‘Kom!’ Ze lopen naar de gang.



Niets te zien. Waar zou hij zijn?
De trein is echt ontzettend lang.


