


Elke keer pakt papa ’s avonds
voor het slapengaan zijn fluit.
Als hij drie keer heeft gefloten,
roept hij duidelijk en luid:





‘Dames, heren, jongens, meisjes,
opgepast, van platform zes
gaat op dit moment vertrekken:
de pantoffelheld-expres.’


