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FLITS!

WIST
JE

DAT?

BEN IK
HIER

DAN.
ER NOG?

BEN JIJ 

TOE, BLIJF NOG EVEN!

IK STEL

ME EVEN VOOR. MIJN NAAM IS...

IK BEN AARDIGER DAN 

IK ERUITZIE.

DAT HOOR JE GOED. BLOBVIS. MET O VAN O ZO LELIJK.  
NIET EENS BLUBVIS. DAAR BEGINT HET AL. 

KINDJE KONTJE?
WANT ZEG NOU ZELF, JIJ BENT TOCH OOK EEN

JE PAPA GEEN PIPI? JE MAMMIE GEEN MUMMIE?
JE PUP GEEN POEP EN JE POES GEEN PIES?

  EN GEEN 

EÉN LETTER MAAKT EEN WERELD VAN VERSCHIL.

O, HALLO, BEZOEK?
IK HAD JE NIET ZIEN KOMEN.
HET IS HIER NOGAL
DONKER
VIN

, ZIE JE?
 ZELF ZIE IK OOK GEEN

VOOR OGEN. 

WACHT. 

LICHT
IK DOE HET

AAN.

M A A R  S C H R I K
N I E T . . .

De blobvis ‘zwemt’ voor de kusten van 
Australië en Tasmanië, al is ‘DRIJVEN 

een beter woord voor wat hij doet.

De blobvis heeft geen 
zwemblaas en haast net zo 

weinig spieren. Hij is dan ook 
niet erg sportief. Zwemmen 
doet hij nooit. Liever ligt hij 
wat te niksen op de bodem 

van de zee. 

Het leven van de blobvis bestaat vooral uit 
WACHTEN. Als een lekker hapje langsdobbert, 
opent hij zijn grote, glibberige mond en… HAP! 

Daar wordt hij zo 
moe van, dat hij 

toch even moet… 
blijven liggen.

De blobvis wordt 30 centimeter groot en 
ongeveer even dik. Dat is zo lang en breed als 
een lange lat, maar wel een stuk minder stijf. 

De blobvis heeft geen botten en graten. Hij 
bestaat vooral uit gelatine en lijkt nog het 
meest op een grote grijze DRILPUDDING. 

 Mensen kunnen er niet komen, tenzij dan in 
een duikboot. Een getrainde menselijke 

duiker kan zich hooguit 40 meter onder water 
laten zakken.

In de diepzee is alles 
grijs. Er dringt geen 

zonlicht door. Daarom 
groeien er ook geen 
planten. Toch is de 

diepzee DRUK bevolkt 
-en druk bevist, maar 

dat lees je straks-.

B L O B V I S
M E N E E R

DIEPGANG heeft hij dan weer wel. De blobvis 
leeft 600 tot 1200 meter onder de zeespiegel.

Het wereldrecord diepzeeduiken 
staat op naam van Ahmed Gabr. De 
Egyptenaar dook in 2014 wel 332,35 
meter diep. De afdaling duurde 12 
minuten. Maar de terugtocht nam 

wel 15 uren in beslag! 

WIST JE DAT ook diepzeevissen ontploffen als ze 
te snel van de bodem naar het wateroppervlak 
worden gehaald?  Misschien heet onze jongen 

daarom wel…
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WIST
JE

DAT?

WIST
JE

DAT?JE LACHT?
ACH, MENSENKONTJE.
 MAAKTE IK MAAR EEN GRAPJE.
K I J K  E E N S  G O E D .  Z I E  J I J  M E  

LACHEN?

HÉÉJ
JOCHIE!

WAT EEN
TOEVAL!

HEB IK NET BOTJES EN MAATJES
 IN DE PROMO! TWEE VOOR DE PRIJS VAN DRIE! 

 IK ZAG NET EEN DROOMWIJFFIE VOOR JE. ZWOM HIER ZOMAAR VOORBIJ.  

WACHT. WAAR IS ZE NOU?

HAA! LEKKER VERS VAN 
VORIGE WEEK!

 H AT S E K I E D E E !
 IS EEN GEINTJE, OUWE JONGEN. SERIEUS!

 O JA! 
IK HEB HARINGESLIKT!

 H A A !  H A A !  H A A !

IK ZIT DIEP.

EEN LIEFJE!
ZO LANG ZOEK IK AL EEN

MAAR IK VANG ALTIJD
MAATJE

BOT.

H E T  I S  H I E R  

 ZO’N 1200 METER ONDER WATER, 

 IN DE DIEPZEE. HAD IK MAAR 

ZO DIEP!
EENZAAM

BESPROTTELIJK.
 DAT BEDOEL IK DUS. 
GEEN ZEEHOND DIE MIJ

BEGRIJPT!

IK ZOEK EEN DEKSEL
 DAT OP MIJN POTJE 

DAT ENE VISJE IN 
DEZE VEEL TE GROTE ZEE. 
IK HOOP HAAR SNEL TE VINDEN 

WANT IK BEN MET 

PAST.

UITSTERVEN
BEDREIGD!

De kans dat Meneer Blobvis een MAATJE vindt, is klein. Maatjes of 
Hollandse Nieuwe zijn jonge haringen. Die zwemmen rond in de zeeën van 

het noordelijk halfrond, véél te ver voor een blobvis die liever lui dan moe is.

De diepzee is 
helemaal niet zo 

eenzaam als Meneer 
Blobvis denkt. In 

deze donkere 
onderwaterwereld 

leven heel wat 
mysterieuze dieren. 
Helaas zijn dat vaak 

echte ENGERDS!

WIST JE DAT 
diepzeeduikers 
zelden mooie 

kleuren hebben? 
Ze vallen liever niet 

op. Hoewel… 
sommige vissen 
hebben wel een 

eigen lichtje. Maar 
dat heeft een heel 

andere reden. 
Daarover later meer.

Diepzeejagers hebben 
enorme bekken vol 

kleine, scherpe 
tandjes. Een goede 

jachtuitrusting is een 
must in de diepzee. Met 

hun grote bekken en 
hun messcherpe gebit 
werken ze vlot prooien 
groter dan zichzelf naar 

binnen. Brrr...

WIST JE DAT het in de 
diepzee ook kan 

sneeuwen? Er vallen 
natuurlijk geen echte 
vlokken. Zeesneeuw 

bestaat uit dode vissen 
en planten, die in stukjes 
en brokjes naar de bodem 
dwarrelen. Een feestmaal 

voor heel wat 
diepzeedieren. 
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WIST
JE

DAT?

WIST
JE

DAT?

JUIST.
EÉN GROTE, GAPENDE, TANDELOZE LEEGTE. 

EEN EINDELOZE ZWARTE TUNNEL MET HET EINDE
NIETS!

EEN MOOIE VRIEND, 
JA. 

EEN DIE MIJN NAAM 
NIET KENT.

HET IS BLOBVIS.
MENEER BLOBVIS!

JE LACHT ALWEER, MENSENKONTJE. 
MAAR GRAPPIG IS DAT NIET.
KIJK NOG EENS NAAR MIJN MOND

EN VERTEL ME WAT JE ZIET. 

JUIST.

EÉN GROTE,  GAPENDE,  TANDELOZE LEEGTE.  

EEN EINDELOZE ZWARTE TUNNEL MET AAN HET EINDE...

NIETS!

I K  V O E L  M E  Z O  A L L E E N .  H E T  I S  G E E N  L E V E N  Z O N D E R  L I E F D E .

IS DAAR IEMAND? ACH, LAAT ME MAAR… 

 AAN MIJ 
HEBT U EEN 

VRIEND.

HÈ, 
TOE NOU. 

 MENEER BLUBVIS.

NIET ZO 

ROE-
KOE-

LOOS, MENEER 

EEN MOOIE VRIEND, 

MENEER

HET IS BLOBVIS.

EEN DIE MIJN 
NAAM NIET KENT.JA.

BLOBVIS!

MEIKEVERS leven maar een paar weken boven de grond. 
Rara in welke maand? Juist!
Die korte tijd besteden ze liever aan het zoeken van een 
LIEFJE of een lekker MAAL dan aan een intensieve 
vliegtraining. Deze prachtige beestjes zijn slechte piloten. 
Hun harde, kastanjebruine dekschild vormt gelukkig een 
prima HARNAS. Het beschermt de brokkenpiloten bij een 
onzachte landing of een botsing met een boom. 

Meikevers hebben opvallende oranje 
ANTENNES. De borstelvormige uiteinden 
zitten vol sensoren. Meikevers kunnen 
ermee ruiken en voelen. Als ze eten of 
een liefje zoeken, klappen ze hun 
waaiertjes uit. Als ze gewoon voor de lol 
een vluchtje maken, klappen ze hun 
waaiers weer in. Lekker veilig op weg!

Meikevers zijn ZELDZAAM. 
Daar heeft Meneer Blobvis 
overigens niets mee te maken.  
Gif dat landbouwers gebruiken 
om ongewenste gasten op hun 
gewassen te bestrijden vormt 
hun grootste vijand.

Meikevers 
leggen hun 
eitjes onder 
de grond. Na 
vier tot zes 

weken 
kruipen de 
larven of 

ENGERLIN-
GEN 

tevoorschijn. 

WIST JE DAT meikevers niet eens 
zo lang geleden op de menukaart 

van heel wat restaurants 
stonden? Vooral in Duitsland en 
Frankrijk was meikeversoep een 
populair gerecht. De beestjes − 

ontdaan van schild en 
kriebelpootjes − zouden smaken 

naar KREEFT. Misschien vond 
Meneer Blobvis zijn meikever-

liefje daarom wel zo lekker.

De engerlingen zijn nog 
lang niet klaar voor een 
leven boven de grond. Ze 

blijven nog drie tot vier jaar in 
de donkere aarde zitten. Al die 
tijd KNABBELEN ze aan plantenwor-
tels. Juist daarom zijn landbouwers niet 

zo tuk op hen.

IK HEB WEL EEN KEER EEN LIEFJE GEHAD. 
ZE WAS EEN MEIKEVER. MET VAN DIE MOOIE,
PRONTE BORSTELS OP HAAR HOOFD. 

ECHT, EEN LEKKER DIER…

IK HEB 
HAAR 

OPGEGETEN.

DING-DONG!
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EN U BENT 
HIER 

OMDAT…?

O!

EUH… 
IK BEN EEN 
BLOBVIS.

DUS MENEER 
HOUDT VAN 
ZWEMMEN?

NIET ECHT. 
IK LIG GEWOON 
MAAR WAT. 

HOBBY’S?

GEEN.

O? BLOBVIS?
ALS IN… 
BLOB? 

DAT KLINKT HAAST ALS EEN 
WINDJE ONDER WATER! 
BLOBBLOB BLOBBLOB BLOB…
NIET DAT IK WEET HOE DAT KLINKT.

OMDAT TIL FOREVER DE 
LIEFDE VINDT VOOR 
IEDEREEN. ZELFS VOOR 
IEMAND ZO…, ZO…, ZO…

ZELFS VOOR IEMAND ZO 
UNIEK ALS U, MENEER 
BLOBVIS.

IK ZAL U ZEGGEN 
WAT WE DOEN. 
WE PLAATSEN 
EEN ZOEKERTJE. 
VERTELT U MIJ 
EENS WAT MEER 
OVER UZELF.

OP DE 
BODEM VAN 
DE ZEE.

JA, DAT ZEI U 
AL. IETS 
ANDERS. WAAR 
U WOONT, 
BIJVOORBEELD.

MIJN NAAM IS JUFFROUW 
TORTEL, VAN DATING BUREAU TIL 
FOREVER. VOOR SINGLES MÉT 
NIVEAU. ZELFS ALS DAT ONDER DE 
ZEESPIEGEL LIGT.

WIST
JE

DAT?

Liefde maakt BLIND. De diepzee 
ook. Diepzeevissen zien vaak geen 
vin voor ogen. Dat is niet zo erg, 
want in het diepzeeduister valt 
toch niets te zien. Om voedsel of 
een partner te vinden, gaan ze af 
op de geur. Meneer Blobvis kan 
best een stevig parfum gebruiken.

Sommige diepzeevissen zorgen 
zelf voor LICHT met een eigen 
lichtorgaan. Zaklantaarnvisjes 
hebben lichtorganen onder hun 
oogjes. Handig om te ‘praten’ 
met soortgenoten, of bij het 
vinden van een snelle lunch!

Maar met zijn lichtjes trekt de 
zaklantaarnvis ook hongerige rovers 
aan.

Gelukkig kan het zaklantaarnvisje zijn 
lichtje aan- en uitknippen, als een 
echte zaklantaarn. Als de vijand in de 
buurt is, schuiven er kleine, zwarte 
klepjes over zijn lichtorgaantjes. 

De slokaal is een lange bruine vis. Zijn 
grote bek vol scherpe tandjes neemt wel 
een kwart van zijn lange lijf in beslag! 
Wat een gluiperd. De slokaal lokt 
prooien met zijn rood oplichtende staart. 

Nog zo’n engerd is de zeeduivel. Hij heeft 
een lichtgevende stengel op zijn kop. Die 
koplamp bungelt vlak voor zijn gulzige 
bek. Kleinere visjes zwemmen op het licht 
af en … HAP! Opeens wordt alles donker. 

Ook de vangtandvis is een echte griezel. 
Met zijn kleine lijf en zijn enorme kop is hij een 
echt monster. Deze razendsnelle jager spietst 
prooien zo groot als hijzelf op zijn lange, 
vlijmscherpe tanden. 

Hé? 
Waar is 
mijn hapje 
nou? 

Wie deed
het licht

uit?

HMMM.
Zei daar

iemand LUNCH? VIS-ITE? 
HAHAHA! VISITE!

 WACHT! DAT SCHRIJF IK EVEN OP.
 VISITE! MENEER HEEFT 
HUMOR!

IK KRIJG NOG 
AMPER VISITE. 
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Sommige diepzeevissen zorgen 
zelf voor LICHT met een eigen 
lichtorgaan. Zaklantaarnvisjes 
hebben lichtorganen onder hun 
oogjes. Handig om te ‘praten’ 
met soortgenoten, of bij het 
vinden van een snelle lunch!

Maar met zijn lichtjes trekt de 
zaklantaarnvis ook hongerige rovers 
aan.

Gelukkig kan het zaklantaarnvisje zijn 
lichtje aan- en uitknippen, als een 
echte zaklantaarn. Als de vijand in de 
buurt is, schuiven er kleine, zwarte 
klepjes over zijn lichtorgaantjes. 

De slokaal is een lange bruine vis. Zijn 
grote bek vol scherpe tandjes neemt wel 
een kwart van zijn lange lijf in beslag! 
Wat een gluiperd. De slokaal lokt 
prooien met zijn rood oplichtende staart. 

Nog zo’n engerd is de zeeduivel. Hij heeft 
een lichtgevende stengel op zijn kop. Die 
koplamp bungelt vlak voor zijn gulzige 
bek. Kleinere visjes zwemmen op het licht 
af en … HAP! Opeens wordt alles donker. 

Ook de vangtandvis is een echte griezel. 
Met zijn kleine lijf en zijn enorme kop is hij een 
echt monster. Deze razendsnelle jager spietst 
prooien zo groot als hijzelf op zijn lange, 
vlijmscherpe tanden. 

Hé? 
Waar is 
mijn hapje 
nou? 

Wie deed
het licht

uit?

HMMM.
Zei daar

iemand LUNCH? VIS-ITE? 
HAHAHA! VISITE!

 WACHT! DAT SCHRIJF IK EVEN OP.
 VISITE! MENEER HEEFT 
HUMOR!

IK KRIJG NOG 
AMPER VISITE. 
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...

GOED DAN, MENEER BLOBVIS.
VERTELT U MIJ IETS

I E T S  W AT  U

MAAKT.
ONWEERSTAANBAAR

LEUKS
OVER UZELF. IETS VERRASSENDS.

DAAR ZIJN WE AL!
EEN

V O O R  U !
W A T  V O O R
WEDSTRIJD

WAS DAT DAN?

De blobvis is met uitsterven BEDREIGD. Vissers 
schrapen met hun sleepnetten de zeebodem af. 
Ze zijn daarbij niet uit op de blobvis zelf. Zo’n grijze 
drilpudding ziet er niet echt smakelijk uit. 
De blobvis wordt onbedoeld gevangen, als bijvangst. 
Maar het resultaat blijft hetzelfde. Er zijn nog maar 
weinig blobvissen over. En dat is jammer.

Het WWF of Wereldnatuurfonds zet 
zich in voor het behoud van de 
natuur. Het WWF heeft een schattige 
panda als mascotte. Ook de panda is 
een bedreigde diersoort, net als onze 
blobvis. Alleen ziet de panda er een 
stuk knuffeliger uit.

Er is een vereniging die het zielig vindt dat 
mensen alleen aaibare dieren willen bescher-
men. Deze Ugly Animal Preservation Society of 
UAPS vraagt dan ook aandacht voor de minder 
fraaie exemplaren. De UAPS verkoos de blobvis 
tot LELIJKSTE dier ter wereld. Sindsdien siert hij 
ook de affiche van de vereniging.

Op nummer twee in deze 
omgekeerde schoonheidswedstrijd 
eindigde de KAKAPO. Deze 
Nieuw-Zeelandse papegaai is te 
groot en te dik om te vliegen. Hij 
wordt wel het oudst van alle vogels, 
gemiddeld negentig jaar. Dat is KRAS. 

Op de (on)eerbare derde 
plaats staat de AXOLOTL. 
Deze Mexicaanse 
salamander blijft zijn 
leven lang in het 
larvenstadium, alsof hij 
nooit volwassen wordt.

Wist je dat ook de kakapo én de axolotl 
met uitsterven bedreigd zijn? Samen met 
Meneer Blobvis kunnen ze een zelfhulp- 
groep beginnen. Of wat als wij deze 
beestjes eens wat beter zouden 
BESCHERMEN? De aarde is op haar mooist 
als ze veel verschillende soorten telt.

ZIET U MIJ
LACHEN? IK DACHT

TE LACHEN.

ER VALT
NIETSOOK

HET NIET. 

OF VINDT U HET 
 GRAPPIG WAT DIE VISSERS

DOEN? MET HUN NETTEN
 SCHRAPEN ZE DE ZEEBODEM AF. 

AL MIJN VRIENDEN
SLEPEN ZE OP HET DROGE.
STRAKS IS ER GEEN
BLOB VISJE
MEER OVER!

IK HEB WEL
EEN KEER EEN
WEDSTRIJD

G E W O N N E N .

I K  W E R D
VERKOZEN TOT
LELIJKSTE
VIS TER WERELD.

O, HEMELTJE. 

zeldzame jongeman (haast 
uniek in zijn soort), vinnig 
type, mooi vanbinnen, met 
apart, droog gevoel voor 
humor, ZOEKT LIEFJE
voor ser. rom. liefdesrel. 
met diepgang (ca. 1200 m)

ZO WORDT HET NIKS.
LAAT U DAT 

MAAR AAN MIJ 
OVER.

 ZOEKERTJE 

MENEER BLOBVIS

M e i k e v e r s :  l i e v e r  n i e t  r e a g e r e n

EN DAN NOG EVEN LACHEN VOOR DE FOTO. 

F O T O  N I E T  B E S C H I K B A A R

DING-DONG

DROGE HUMOR
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