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INLEIDING

Misschien klinkt het je raar in de oren, maar op aarde bestaan
allerlei mysteries die niemand kan verklaren...

Wat gebeurde er met de bemanning van de Mary Celeste? Heeft koning Arthur
echt bestaan? En waar kun je de Hangende Tuinen van Babylon vinden?

Wij mensen zijn afgedaald tot de bodem van de diepste oceanen en we
hebben de hoogste bergen beklommen. We hebben dorre woestijnen
getrotseerd, zijn doorgedrongen tot in de meest afgelegen oerwouden en
zijn zelfs de ruimte in gereisd. Met technologie hebben we onze wereld tot
in de kleinste details onderzocht. En we hebben ook onderzoek naar onszelf
gedaan. Tegenwoordig weten we meer van de mens af dan ooit tevoren.
Met behulp van computers kunnen we in onze hersenen kijken en zien hoe
herinneringen worden opgeslagen. In laboratoria kunnen we nieuw leven
creéren en we kunnen mensen met elkaar laten communiceren met enkel
en alleen hun eigen gedachten.

Door al die wetenschappelijke ontwikkelingen zijn we in staat een
heleboel te verklaren. Maar dat maakt een écht mysterie juist des te

interessanter voor ons. En daarvan zijn er nog altijd meer dan genoeg...

De stenen van Stonehenge. De piramiden van Gizeh. Het mechanisme
van Antikythera. De schijf van Phaistos. Allemaal buitengewone
gebouwen en voorwerpen, waarvan je je gewoon niet kunt voorstellen
hoe onze verre voorouders ze ooit hebben kunnen maken. En toch
kregen ze dat voor elkaar. Want de bewijzen kunnen we allemaal nog
steeds met onze eigen ogen bekijken! Daar hebben zich in de loop der
jaren veel knappe koppen zich mee beziggehouden, maar het zijn

nog steeds pure raadsels.

En hoe zit het nou met al die andere soorten mysteries? Dingen waar
minder harde bewijzen voor zijn, zoals geesten en spoken? En hoe zit het
met die onverklaarbare geluiden in de nacht?

Lang geleden verklaarden mensen de wereld door middel van mythen,
legenden en folklore. Wetenschap had je nog niet, maar mensen bedachten
verhalen om vat te krijgen op leven en dood, op ziekte en pijn. Verhalen
over geesten die opstegen vanuit hun graven boden troost aan onze
vroege voorouders als ze een geliefde verloren. En met spookverhalen
over vreemde wezens in de bossen zorgden ze dat ze wegbleven van
onveilige plekken in de natuur. Datzelfde geldt voor griezelverhalen
over monsters, zoals de Yeti en Bigfoot. Zijn die verhalen niet gewoon
te verklaren uit onze angst voor het donker? Zijn we geboeid door
verhalen over ontvoeringen door buitenaardse wezens, omdat we
gewoon bang zijn voor vreemden? Tja, misschien...

Maar denk in elk geval goed na over die dingen. Als je iets vreemds ziet, of als er iets
ongelooflijks gebeurt dat je niet kunt verklaren, dan is het maar al te gemakkelijk om
er je fantasie mee op de loop te laten gaan. Als er iets ongewoons gebeurt, hoeft dat niet
te betekenen dat het helemaal niet verklaard kan worden. Het is een kwestie van je
emoties erbuiten te houden en heel goed naar de feiten te kijken. Met een beetje logica
zou je een simpele verklaring kunnen vinden voor wat er is gebeurd.

Als je dit soort mysteries bekijkt, pas dan altijd op voor vals bewijsmateriaal.
Tegenwoordig verdrinken we bijna in de ‘feiten’ die op het internet zijn te vinden, en die
we krijgen voorgeschoteld via de sociale media. Ook als het op het internet te lezen is,
of als het op de televisie komt of in een boek staat, dan wil dat nog niet altijd zeggen
dat het waar is.

Iedereen houdt van onverklaarbare mysteries en er zullen altijd fantastische
verhalen blijven bestaan. Je zult er ook genoeg tegenkomen in dit boek. We wensen
je heel veel plezier met je zoektocht naar de waarheid, en onthoud dat je niet te snel
moet denken dat je te maken hebt met onverklaarbare zaken. Denk gewoon nog
eens heel goed na over wat er aan de hand kan zijn.

Misschien valt de
puzzel wel op te lossen,
dus Dblijf je afvragen
hoe het zit en houd
een open blik!
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beroepspiloot worden. Op een oktoberavond in het jaar

Ze waren zomaar opeens verdwenen... Zullen we ooit weten 1978 steeg hij op voor een oefenvlucht in z'n eentje,
wat er met deze twee piloten 1s gebeurd’? van Melbourne naar King Island in Tasmanié.

Een paar minuten nadat hij was opgestegen, stuurde hij een

AMEL [A EARHART radiobericht naar de luchtverkeersleiding. Hij meldde dat hij

werd gevolgd door iets wat ongeveer driechonderd meter boven
hem vloog. Er was iets vreemds aan de manier waarop het ding
vloog - het glinsterde, en Valentich zag ook vier heldere lichten.

Op 2 juli 1937 vertrok Amelia Earhart vanaf

de stad Lae, in Papoea New Guineaq, voor het
riskantste deel van haar vliegtocht om de wereld.
Als ze de tocht zou volbrengen, zou ze de eerste
vrouw ter wereld worden die helemaal om de
wereld was gevlogen. Ze vloog in een klein
Lockheed Electra-vliegtuig, samen met haar
navigator Fred Noonan. Hun doel lag vierduizend
kilometer verderop: Howland, een eilandje van
slechts een paar kilometer doorsnee.

\Y De luchtverkeersleiding vroeg Frederick om het vliegend object
\IU‘ te identificeren. Zijn antwoord was verbijsterend: ‘Het is in elk
geval geen vliegtuig. Toen hoorden ze een afschuwelijk geluid van
schurend metaal over de radio, en toen niets meer. Frederick werd
nooit meer teruggezien, en er werd ook geen spoor meer van het
\ vliegtuig teruggevonden.

N Diezelfde avond nam, dicht in de buurt van de koers die het

U\E vliegtuig van Frederick had gevolgd, ene Roy Manifold foto’s van
een prachtige zonsondergang. Sommige mensen beweren dat een
van die foto’s een verklaring geeft voor wat er gebeurd was met E E N
het vliegtuig van Valentich. Op de foto lijkt een ufo vanuit de zee w T \5 G "
op te stijgen. En er waren die avond nog meer meldingen gemaakt GT\) \ G
van een ufo met groene lichten, die zigzaggend door de lucht vloog. \1\,l E
Was Frederick misschien ontvoerd door buitenaardse wezens?

Toen ze vier uur onderweg waren
stuurde Amelia een radiobericht naar

de kustwacht. Ze was vlak bij Howland
en alles ging goed. Maar vervolgens werd
er nooit meer iets van haar vernomen.
Wat was er gebeurd?

TWRRTE H:\:QEN . .

gEN pANES? Amelia had bijna geen brandstof meer, het weer was slecht en

AN EEN misschien kon ze het kleine eiland niet vinden. Er werd een grote
zoektocht op touw gezet, in de lucht en op zee, maar er werd geen
spoor van haar vliegtuig gevonden. In latere jaren hadden ook
speurtochten met sonar en diepzeerobotten geen succes.

Maar dan was er nog het Nikumaroro-eiland, dat
vijfhonderdvijftig kilometer ten zuiden van Howland lag. Tijdens een

expeditie in 1940 werden daar gereedschappen gevonden die afkomstig Of was er misschien een simpelere verklaring voor? Frederick had de
leken uit een vliegtuig. Verder werden er ook een damesschoen aangetroffen en wat opleiding tot piloot erg zwaar gevonden. Hij was een paar keer gezakt voor
make-up uit de jaren dertig. En zelfs menselijke botten! Was Amelia helemaal uit de zijn vliegexamen en had weinig ervaring met s nachts vliegen. Het zou best
VOOR SPROETLOZE koers geraakt, en had ze op een ander eiland haar kamp opgeslagen? kunnen dat hij is verdwaald en vervolgens is neergestort. Maar hoe zat het
BRUfIiNE VLEKJES dan met die vier heldere lichten? Nou, het gebeurt nog weleens dat je op een
pR.TSEE:'z'é Toen wetenschappers de botten in 1940 onderzochten, concludeerden ze dat die heldere avond allerlei sterren en planeten kunt zien schijnen. Misschien
OR.C.H.BeRRY CO afkomstig waren van een man. Maar zestig jaar later veranderden de wetenschappers waren de lichten die Frederick zag, de planeten Venus, Mars en Mercurius,
EEN MYSTERIEVIE van gedachten. De botten waren toch van een vrouw! Daarna werd de en ten slotte nog Antares, een van de helderste sterren aan de hemel.
SCHEDEL zaak nog ingewikkelder. De botten zijn verdwenen, waardoor die niet nog We zullen het misschien nooit zeker weten.

een keer onderzocht kunnen worden. Dus deze zaak blijft een mysterie...
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