
Aan de rivier de Hudson ligt een van de drukste havens van Amerika wat betreft pas-
sagiers- en containerverkeer: die van New York. Schepen die de stad vanaf de oceaan 
naderen, worden begroet door het Vrijheidsbeeld.

Weetje: het Vrijheidsbeeld was een geschenk van Frankrijk aan de inwoners van New York 
in 1875 om te vieren dat de Verenigde Staten 100 jaar onafhankelijk waren. Lady Liberty 
wordt zo’n 600 keer per jaar geraakt door de bliksem. Oef!



De haven van Hongkong verbindt Azië met de rest van de wereld. Dagelijks komen 
en vertrekken hier zo’n 1.200 vaartuigen met goederen of passagiers. Het recordaantal 
containers dat in een jaar in de haven is in- of uitgeladen ligt rond de 25 miljoen – bijna 
een container per seconde!

Weetje: Hongkong betekent ‘geurige haven’. Waarschijnlijk dankt de stad zijn naam aan 
de geur van de wierook die uit de tempels kwam.



Aan de rivier de Elbe ligt de grootste zeehaven 
van Duitsland: die van Hamburg. Onder andere 
door zijn gunstige ligging is deze van wezenlijk 
belang voor het transport van goederen: 
bijna geen haven ter wereld verwerkt zo veel 
containers als Hamburg.

Weetje: de haven van Hamburg ligt ruim 100 
kilometer van de Noordzee, maar wordt toch 
beschouwd als een zeehaven, omdat zelfs de 
grootste zeeschepen hem kunnen bereiken.


