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Goedenavond

‘Kom, lieve kinderen, ga er eens lekker voor zitten. Wie wil er een
verhaal horen?’
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RALOEOCE T i) ‘Maar, opa, is het wel echt waar

dat jij al die vreemde avonturen
hebt beleefd?’

‘Als het allemaal niet waar was,
zou ik het dan vertellen? fk?’

‘Oma zegt dat jouw verhalen leugens zijn.’ \
‘O, zegt ze dat? Maar wil je er toch een horen?’

‘Oma zegt dat je niet mag liegen.’ iy

‘Oja,doet ze dat? Maar heeftze dan ook gezegd dat je geen verhalen A ; .'J'.:,"} :

mag vertellen?’ i

‘Maar, opa, is het wel echt waar wat jij vertelt?’ Sy, — qﬁ

-

“Zitten jullie goed, lieve kinderen? Moet ik nog een extra kussen f -

halen?’

‘Maar, opa, kon jij een heel paard-en-wagen dragen? Kon jij zelf je
paard uit het moeras ophijsen? En werd je echt niet opgegeten door
die gevaarlijke wolf?’

“Zien jullie wel dat er appeltaart met rozijnen en kaneel is? Heeft
jullie neus al door hoe lekker die ruikt? Kunnen we er niet beter
samen een feestje van maken?’
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Hoorpstuk 2
De kanomkogel

‘Tk ben vaart. Ik ben vrijheid. Ik zweef in de wind...

O, ik was pas achttien jaar, en ik kon alles!

Luister maar...

Jullie hebben vast weleens geprobeerd te schommelen, heen en
weer, elkaar duwen tot je flink vaart krijgt, zodat je echt de kriebels in
je buik krijgt. Dan heb je bijna het gevoel dat je vliegt, toch?

Maar stel je eens voor hoe het is om wérkelijk door de lucht te vlie-
gen. Dat je de wind om je oren voelt suizen. Dat je de mensen en de
huizen daarbeneden als poppetjes en speelgoedhuisjes ziet!”

‘Maar heb je je echt geen pijn gedaan, opa? Ben je echt niet geval-
len?’

‘Nee hoor! En ik was niet eens bang. Nee, nooit meer heb ik me zo

gelukkig en vrij gevoeld als die ene keer.

Het was in 1738, lang voordat jullie geboren werden. Het was bij de
Zwarte Zee en de Krim, tijdens de oorlog tegen de Turken. En luister
maar hoe het gebeurde.

We belegerden een van de vestingen van de vijand en we werden
het na een tijdje zat dat er niets gebeurde. Zij gaven niet op. En wij
konden niet oprukken. Er gebeurde helemaal niets.




Hoe zou hetleven binnen in de vesting zijn? Waren hun eten en voor-
raden aan het opraken? Hoeveel soldaten hadden ze eigenlijk? Zou-
den ze het al bijna opgeven? Dat soort informatie wilden we vreselijk
graag hebben.

Ik had weleens gehoord van de Noorse zeeheld Tordenskjold — jullie
misschien ook ? Die verkleedde zich tijdens de oorlogen tussen Dene-
marken en Zweden als visser. Zo liep hij rond, midden in de vesting
van de vijand en verkocht verse vis. Ondertussen keek hij om zich

heen en spioneerde, zoveel als hij kon. Maar Tordenskjold leek wel
wat meer op een Zweed dan dat ik de hoop kon koesteren op een Turk
te lijken. En Tordenskjold kon zo veel Zweeds praten dat ze niets
ontdekten!




