
   Ik was de coole cowboy. Ik ging schieten. 

   Pieuw! Pieuw!



En ik was jonkvrouw prinses. 

Er zijn toch geen prinsessen in het Wilde Westen?

Wel hoor, eentje. Die was op bezoek. 

Eentje dan. Toen ving de cowboy de prinses, want hij had ook een lasso. 

Nee-hee! Hij ging haar niet vangen, hij ging haar bevrijden. 

Van wie dan?


