
E r was eens een jongen met een grote droom: de sterkste 
en stoerste ridder worden van heel het land. Maar er was een 
probleem: Rutger kon niet lopen. In zĳn rollende stoel trok hĳ 
met zĳn vader, de smid, door de straten van het eiland Ruigrĳk. 
Ze haalden oud ĳzer op om er harnassen en zwaarden van te 
maken voor de ridderschool.

Rutger ging graag samen met zĳn buurmeisje Ella op pad.  
Hĳ rolde dan en Ella wandelde achter hem aan. Zo kon Rutger 
Ella meteen de weg wĳzen, want Ella kon niets zien.
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Rutger en Ella kletsten urenlang over 
Ella’s droom om prinses te worden en 

over Rutgers droom om ridder te worden. 
Omdat Rutger niet kon lopen werd hĳ 

niet toegelaten tot de ridderschool. Rutger 
oefende vaak in zĳn tuin met één van zĳn 

zelf gesmede zwaarden.
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Rutger wilde ridder worden om het 
eiland tegen de draak Naga te beschermen.
Naga was niet zomaar een draak: hĳ was heel 
groot, had twee hoofden en woonde in  een 
uitgedoofde vulkaan. Jaren geleden had Naga  
het vuur uit de vuurtoren gestolen, waardoor 
veel schepen van Ruigrĳk in het donker op de 
klippen liepen en vergingen. 
En ’s nachts stal Naga het vuur uit de fakkels 
van Ruigrĳk. De bewoners van Ruigrĳk 
durfden dan de straat niet meer op.
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