‘Mam, zijn er nog wortels?’
Paulien opent de koelkast.

Ze zoekt in de laden.

‘Nee, ze zijn op,” zegt haar moeder.
‘Maar ik zal zo een zak kopen.
Goed?”

Paulien knikt.

Het is woensdag.

Vanmiddag heeft ze rijles.

Dus dan gaat ze naar De Roskam.
Het rijden gaat al best goed.



Ze legt haar cap en zweep klaar.
‘Tot straks, mam!’ zegt Paulien.

‘Tk moet opschieten.

Anders kom ik te laat op school.’

Als ze even later het plein op loopt,
komt Eva naar haar toe.

‘Hoi Pien, ga je straks naar De Roskam?’
‘Tuurlijk! Hoezo?’

‘Ik ben bezorgd over Blem,’ zegt Eva.
‘Gisteren, toen ik ging rijden,

was hij erg bezweet.

En hij wilde steeds rollen.’

Paulien is verbaasd.




Blem is een lief paardje.

Ze rijdt vaak op hem.

‘Wat was er aan de hand?”’

Eva legt het uit.

‘Blem had kramp in zijn buik.
Dat heet koliek.

Kees ging gauw met hem lopen.
Dat is goed tegen de pijn.’

‘Hielp dat?
Eva knikt. ‘Maar ik schrok erg.’

De hele morgen denkt Paulien aan Blem.
Na schooltijd gaat ze snel naar huis.

Ze eet een broodje

en vertrekt naar de manege.
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MANESE
VE ROS KAM

Als ze bij De Roskam komt,

holt Wout net de stallen in.

Hij rijdt bij Paulien in de groep.

‘Wacht op mij!” roept Paulien.

Maar Wout is al weg.

Paulien schrikt.

Is er weer iets met Blem?

Ze zet haar fiets op slot en gaat vlug kijken.
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Gelukkig, het paard staat rustig in zijn box.
Alsof hij nooit ziek is geweest.

‘Hoi Blem,’ zegt Paulien.

Ze aaqit over zijn neus.

Blem hinnikt zacht.

Kim komt eraan.

Ze heeft straks ook les.

‘Heb je het al gehoord?’ roept ze.

‘Er zijn zadels gestolen!

Ook die van Frenkie, Senna en Blem.’
Paulien schrikt. ‘Echt waar?’




Ze loopt met Kim mee.

Bij de zadelkamer staat Wout.
Aha, denkt Paulien.

Dus daarom had hij zo’n haast.
Kees is er ook.

e

Hij geeft les bij De Roskam.

Meestal ziet hij er kalm uit.

Maar dit keer heeft hij een rood hoofd.
Hij praat druk met Steffie,

die op de manege helpt.

Ze vraagt: ‘Hoe laat heb je het gemerkt?’
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‘Om elf uur,’ zegt Kees.

‘Toen deed ik de zadelkamer van het slot.
Daarvoor was er geen les.’

‘Om elf uur?’

Steffie krabt in haar haar.

‘Tk was er om half tien.

Ik had een riempje nodig.

En toen waren alle zadels er nog.’
‘Weet je dat zeker?’

‘Ta. Is de politie al geweest?’

Kees knikt.
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