Hannah heeft een MOemonster in zich.

Hij voelt als een grote olifant \

die op haar zit,



als een ZWdI€ rugzak die
ze bijna niet kan dragen

Vi

of als een St@€1N die er voor zorgt dat ze niet vooruit komt.



Sa— 5 Het Moemonster is er altijd.
Hij slaat nooit een dag over.




Had ze maar een pauzeknop om op te
drukken, dan kon ze even ademhalen.
| Maar die pauzeknop is er niet.
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