Verhalen van vroeger

‘Druk nog eens op de bel, pap, zegt Lisa.

Ze staan voor het huis van opa en oma.

Het is een oud huis met luiken. Lisa komt er
graag.

Maar nu gaan opa en oma bijna verhuizen.
Naar een flat.

‘Zijn ze eigenlijk wel thuis vandaag?’ vraagt
Jimmy, die ook mee is.

Op dat moment gaat de voordeur open.
‘Hallo. Fijn dat jullie er zijn, zegt opa.

Hij geeft Jimmy een boks.

En Katootje springt blij tegen Lisa op.




Oma komt er ook aan. ‘Ha lieverds, hadden -
jullie al vaker gebeld?’ ;
‘Al twee keer, zegt Lisa. ‘Waren jullie in de i
tuin?’

Opa schudt zijn hoofd. ‘We zijn boven bezig.
Omdat we bijna gaan verhuizen moet er veel
worden opgeruimd.’

‘Tk kan wel helpen, hoor, biedt Lisa aan.
“Thuis help ik mama ook altijd.’

Oma glimlacht. ‘Straks mag je zeker helpen.
Ik schenk eerst wat te drinken in.

Maar Lisa loopt al naar de trap. Snel gaat ze
naar boven. Onder het schuine dak is het
kamertje waar haar vader sliep toen hij nog
klein was.

En daar is ook een deur naar de rommel-
kamer. Opa en oma bewaren er
heel veel spullen. Het is echt de
leukste plek van het huis.




Jimmy is ook naar boven gekomen. ‘Zo! Hier
staan veel spullen,’ zegt hij. Hij pakt een oude
speelgoedtrompet en blaast erop. Er komt bijna
geen geluid meer uit.

Lisa loopt naar een oude, rieten wieg.

‘Kijk, Jimmy. Hier lag mijn vader vroeger in.

En toen ik een baby was, mocht ik ook in deze
wieg als ik bij opa en oma logeerde.’

Jimmy pakt een klomp met een zeiltje. Tk vind
deze mooi. Kan die klomp echt varen?’

Lisa knikt. ‘Opa heeft het een keer laten zien.
En weet je wat knap is? Zijn vader heeft dit



bootje zelf gemaakt. Al héél lang geleden.’
Jimmy denkt na. Ja, dat moet wel. Want jouw
opa is al best oud. Dus zijn vader is nog veel
ouder. Misschien is hij al wel, eh... honderd jaar’
‘Of tweehonderd,’ lacht Lisa.

Ze haalt spullen uit een kast. De puzzel waar ze
vroeger mee speelde, en een pop.

‘Van wie is deze?’ Jimmy heeft een blauwe pet
ontdekt.

‘Die is van mijn opa geweest, zegt
Lisa. ‘Hij werkte vroeger bij de politie.
Maar toen was ik er nog niet.

Jimmy zet de pet op zijn hoofd.

‘Later word ik ook agent.’” Hij kijkt
ineens heel stoer. Dan gaikineen @
politie-auto rijden. En boeven
vangen.




