


Midden in de dierentuin stond een hele grote kist.
En geen van de dieren wist hoe die kist daar gekomen was. 
‘Ik denk dat iemand hem verloren heeft,’ zei zebra.
‘Misschien zit er wel een briefje op,’ mompelde uil. 
Hij vloog om de kist heen, maar vond nergens een briefje.

‘Wat zou erin zitten?’ vroeg neushoorn nieuwsgierig.
‘Wie weet is het een nieuw dier,’ zei krokodil. Hij liep naar de 
kist en luisterde aan alle kanten. ‘Nee, hoor,’ zei hij toen. ‘Ik 
hoor helemaal niets.’



‘Zouden er soms ijsjes in zitten?’ vroeg olifant hoopvol. Want olifant was dol op ijs.
Hij liep naar de kist en voelde voorzichtig met zijn slurf aan de zijkant. 
‘En?’ vroeg zebra.

‘Laat mij maar even,’ zei neushoorn. Hij 
nam een aanloop en knalde in volle vaart 
met zijn hoorn tegen de kist aan. 



‘Geen ijs,’ zei olifant teleurgesteld. ‘Ik voel helemaal niets kouds.’
Zebra dacht even na. ‘Ik vraag me af voor wie die kist eigenlijk is,’ zei ze toen. 
‘Nou,’ zei beer. ‘Hij zal vast wel voor ons zijn, want anders stond hij hier niet.’
‘Dan maken we hem open,’ zei nijlpaard. Hij probeerde het deksel op te tillen, 
maar dat zat muurvast.

Meteen zat er een groot gat in de zijkant.
Drie rode pandabeertjes klommen gelijk 
naar binnen.




