it lieve sChooljuffrouwtje

staat heel graag voor de Klas
want juf Roos wilde al juf zijn
toen ze nog een peuter was



Kom maar binnen, zegt juf vrolijk
ga maar zitten in de Kring

jullie mogen mee gaan Klappen
als ik ons welkomstliedje zing




Dan gaat de Klas de kleuren leren

blauw en -en groen en rood

wat doen jullie dat knap, zegt juf

jullie zijn al heel erg groot! @ .



De Kleuters mogen ook nog tellen
van één, twee, drie tot tien

en juf zegt trots: iK heb nog nééit
zo'n Knappe Kleuterklas gezien!




