
Het politiemannetje stapt uit bed
hij pakt zijn broek, zijn jas, zijn pet
en wandelt daarna vrolijk naar de stad



hij vangt een boef die appels pikt
en gaatjes in ballonnen prikt
en geeft hem op zijn kop – zó, dat is dat!



Maar hij heeft nog veel meer te doen
hij kijkt bij ’t stoplicht: wordt het groen?
en daarna ook weer rood, dan is het goed



hij helpt een ijscoman met pech
hij wijst een jongetje de weg
en leert hem hoe je oversteken moet


